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en je naaste als jezelf

Week van gebed voor
eenheid 2024

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 nodigt ons
uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de

barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om

anderen lief te hebben.

Introductie

Thema 'Heb God lief en je naaste als jezelf'

Reflecties en gebedspunten per dag

Dag1 (21 januari) Help ons, Heer, om een leven te leiden
wat zich op U richt

Dag2 (22 januari) Help me, Heer, om U, mijn naaste en mijzelf
lief te hebben met alles wat ik ben 10

Dag3 (23 januari) Heer, open ons hart voor hen
die we niet zien 12

Dag 4 (24 januari) Heer, help ons om ons nooit af te keren
van mensen in nood 14

Dag5 (25 januari) Heer, help ons de wonden te zien
en hoop te geven 16

Dag 6 (26 januari) Heer, maak van onze kerken schuilplaatsen
die mensen in nood verwelkomen 18

Dag7 (27 januari) Heer, laat ons zien hoe we op onze
naaste kunnen reageren 20

Dag 8 (28 januari) Heer, mogen onze
gemeenschappen een teken
zijn van uw koninkrijk 22

Heb God lief en je naaste als jezelf



enh je naaste
als jezelf

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.
Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en
schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt
en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf. Het is ontleend aan de parabel
over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je
naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke
aartshisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties
in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin
ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze
samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van
oecumenische bekering'. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid
in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.

We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden
tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal
als landelijk.

Namens de werkgroep Week van gebed voor eenheid 2024

Christien Crouwel Raad van Kerken in Nederland
Ramona van den Hoed MissieNederland
Madelon Grant Samen Kerk in Nederland
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God en de naaste liefhebben
te midden van een veiligheidscrisis

Burkina Faso ligt in West-Afrika in de Sahel-regio, waartoe ook de
buurlanden Mali en Niger behoren. Het land is vier keer zo groot als
Nederland en heeft 21 miljoen inwoners, van ongeveer zestig etnische
groepen. 64% van de bevolking is moslim, 9% hangt traditionele
Afrikaanse religies aan en 26% is christen (20% katholiek en 6%
protestants). Deze drie religieuze groepen zijn aanwezig in elke regio
van het land en in vrijwel elke familie.

Burkina Faso maakt momenteel een ernstige
veiligheidscrisis door, die alle geloofs-
gemeenschappen treft. Na een grote jihadistische
aanslag van buitenaf in 2016 is de veiligheidssituatie
in Burkina Faso, en daarmee de sociale cohesie,
dramatisch verslechterd. Het land heeft te kampen
gehad met een toename aan terroristische
aanslagen, wetteloosheid en mensenhandel. Dit
heeft geleid tot meer dan drieduizend doden en
bijna twee miljoen binnenlandse ontheemden.
Duizenden scholen, gezondheidscentra en
gemeentehuizen zijn gesloten en een groot deel
van de sociaal-economische infrastructuur

is verwoest, waaronder ook het wegennet.

Aanvallen die gericht zijn op specifieke
etnische groepen vergroten het risico
op conflicten tussen gemeenschappen.
In de context van deze erbarmelijke

veiligheidssituatie worden de sociale
cohesie, vrede en nationale eenheid
ondermijnd.




Christelijke kerken zijn uitdrukkelijk het doelwit geweest
van gewapende aanvallen. Priesters, predikanten en

kerkelijk werkers zijn gedood tijdens vieringen en het lot
van anderen, die ontvoerd zijn, is nog steeds onbekend.

Verdiep je in
de actuele situatie

Op het moment van schrijven ligt meer dan 22 procent
van het nationale grondgebied buiten de controle van
in de Sahel-regio op de staat. In deze gebieden kunnen christenen hun geloof

www.weekvangebed.nl niet meer openlijk belijden. Vanwege het terrorisme
zijn de meeste kerken in het noorden, oosten en

noordwesten van het land gesloten. In veel van deze
gebieden is er geen openbare christelijke eredienst meer. Waar de samenkomst nog
wel mogelijk is, onder politiebescherming en voornamelijk in de grote steden, moeten
vieringen worden ingekort vanwege de veiligheid.

Ondanks de inspanningen van zowel de staat als religieuze gemeenschappen, wordt het
land, naarmate extremistische groeperingen zich verder verspreiden, steeds instabieler.
Toch is er een zekere mate van solidariteit aan het ontstaan tussen de christelijke,
islamitische en traditionele religies. Hun leiders werken aan duurzame oplossingen voor
vrede, sociale cohesie en verzoening.

Enkele gedachten bij de Bijbeltekst

Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus
heeft ons één gemaakt'. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring
van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we
elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35).

In de passage die gekozen is voor de Week van gebed (Lucas 10 vers 25-37), bevestigt
Jezus de traditionele Joodse leer uit Deuteronomium 6 vers 5: ‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’ en die van Leviticus
19 vers18b: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’

De wetgeleerde in het evangelie vraagt Jezus onmiddellijk: ‘En wie is mijn naaste? De
vraag hoe ver de Bijbelse verplichting om lief te hebben zou moeten reiken, was een
omstreden vraag onder rechtsgeleerden. Vanouds nam men aan dat deze verplichting
zich uitstrekte tot Israélitische medeburgers en vreemdelingen.

Als gevolg van invasies van buitenlandse bezetters werd het gebod later zo opgevat
dat het niet van toepassing was op deze vreemdelingen. Na verloop van tijd, toen het



Jodendom zelf versplinterde, werd het soms zo begrepen dat het alleen van toepassing
was op de eigen groep. De vraag die de wetgeleerde aan Jezus stelt, is daarom een
provocerende vraag. Jezus beantwoordt de vraag met een gelijkenis die een liefde
toont die veel verder gaat dan wat de rechtsgeleerde verwacht.

Christenen zijn geroepen om te handelen zoals Christus. Dat kunnen we doen door
net als de barmhartige Samaritaan liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen

aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Het

is niet onze gedeelde identiteit die ons ertoe moet aanzetten de ander te hulp te
komen, maar de liefde voor onze ‘naaste’. Deze visie van naastenliefde die Jezus

ons voorhoudt, staat voortdurend onder druk. Door te leren elkaar lief te hebben,
ongeacht verschillen, kunnen christenen naasten worden, zoals de Samaritaan in het
verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom
de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de
weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.

De weg van de oecumene

Jezus bad dat zijn volgelingen allen één zouden zijn (Johannes 17 vers 21), en dus willen
we de hoop niet verliezen of ophouden met bidden en werken voor eenheid. We zijn
verenigd door onze liefde voor God in Christus en door de ervaring van Gods liefde voor
onszelf. We herkennen bij elkaar de ervaring van dit geloof wanneer we samen bidden,
vieren en God dienen. In de interkerkelijke relaties, ook in Burkina Faso, blijft dit

echter een uitdaging. Gebrek aan wederzijdse kennis en wantrouwen tegenover elkaar
kunnen de betrokkenheid van kerken op de oecumenische weg verzwakken. Sommigen
zijn bang dat oecumene kan leiden tot een verlies van de eigen, confessionele identiteit
en kerkelijke ‘groei’ kan verhinderen. Dergelijke rivaliteit tussen kerken staat haaks op
het gebed van Jezus. Net als de priester en de Leviet in het evangelie, missen christenen
uit angst vaak de kans om zich met broeders en zusters te verbinden.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen
we daarom de Heer om ons bij te staan,
onze wonden te verzorgen en ons
zo in staat te stellen de weg
van de oecumene met
vertrouwen en hoop te
bewandelen.



Zondag 21 januari

Help ons Heer
om een leven te leiden
dat zich op U richt

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen.
Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven?’ (Lucas 10 vers 25)

Overdenken
Romeinen 14 vers 8-9 en Psalm 103 vers 13-18

‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Deze belangrijke
vraag van een wetgeleerde aan Jezus, daagt iedereen die in God gelooft uit. Het
raakt de betekenis van ons leven op aarde en voor de eeuwigheid. Op een andere
plek in de Bijbel geeft Jezus ons de ultieme definitie van eeuwig leven: ‘... dat

zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’
(Johannes 17 vers 3). God kennen betekent het ontdekken en doen van zijn wil.
leder mens wil een leven in volheid en in waarheid. Ook God verlangt dit voor ons
(zie Johannes 10 vers 10). De heilige Irenaeus zei hierover: ‘De glorie van God is
een mens die volledig leeft.'

De praktijk van ons leven - dat verdeeldheid, egoisme en lijden kent - houdt
ons vaak af van de zoektocht naar God. Jezus leefde het mysterie van intieme
verbondenheid met de Vader, die ernaar verlangt om al zijn kinderen te vullen
met de volheid van zijn eeuwige leven. Jezus is ‘de Weg' die ons naar de Vader
leidt, onze uiteindelijke bestemming.

Zo brengt onze zoektocht naar het eeuwige leven ons dichter bij Jezus, en
daarmee ook dichter bij elkaar. Het versterkt onze verbondenheid op de weg
naar de eenheid van christenen. Laten we openstaan voor vriendschap en
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samenwerking met christenen van alle kerken en bidden voor de dag dat we

allemaal samen aan de tafel van de Heer kunnen gaan.

Bidden

Gebed

God van het leven,

U heeft ons gemaakt om ons leven in volheid te leven.
Help ons om het verlangen naar eeuwig leven

in onze broeders en zussen te herkennen.

Help ons anderen naar U toe te leiden,

terwijl we volhardend Jezus’ weg volgen.

Dat bidden we in zijn Naam.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—> open ogen tijdens deze Week van gebed voor eenheid, dat we verder
mogen kijken dan onze eigen kaders en onze naasten herkennen.

—= het afbreken van muren die voor verdeeldheid zorgen.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Maandag 22 januari

Help mij Heer
om U, mijn naaste en mijzelf lief
te hebben met alles wat ik ben

De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
(Lucas 10 vers 27)

Overdenken
Deuteronomium 10 vers 12 13, Psalm 133

Het antwoord van de wetgeleerde lijkt misschien eenvoudig. Het verwijst naar
de bekende geboden van God. Maar het kan vaak moeilijk zijn om God op deze
manier lief te hebben en onze naaste als onszelf.

Gods gebod om Hem lief te hebben vereist een diepe toewijding. Het betekent
dat we onszelf volledig moeten opgeven. We kunnen om hulp vragen om Jezus’
voorbeeld te volgen, die zichzelf volledig opofferde en zei: ‘Maar laat niet wat

Ik wil, maar wat U wilt gebeuren’ (Lucas 22 vers 42). Hij toonde ook zijn grote
liefde voor iedereen, inclusief zijn vijanden. We kunnen onze naasten niet

kiezen. Hen liefhebben betekent aandacht hebben voor hun behoeften, hun
onvolkomenheden accepteren en hun hoop en aspiraties aanmoedigen. Dezelfde
houding is nodig op de weg naar christelijke eenheid, met betrekking tot elkaars

verschillende tradities.

De oproep om je naaste lief te hebben ‘als jezelf herinnert ons aan de noodzaak
om onszelf te accepteren zoals we zijn en ons bewust te zijn van Gods liefdevolle
blik op ons, altijd bereid om te vergeven. Bedenk dat we Gods geliefde schepselen
zijn. Respecteer jezelf. Zoek vrede met jezelf. Op dezelfde manier kunnen
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we elkaar vragen om onze eigen kerk of gemeenschap lief te hebben en te
accepteren, met haar tekortkomingen. In het vertrouwen op God de Vader, die
ons herstelt door de Heilige Geest.

Bidden

Gebed

Heer, geef ons de toewijding om U dieper te leren kennen,

zodat we U met heel ons wezen kunnen liefhebben.

Geef ons een zuiver hart, om onze naaste lief te hebben als onszelf.
Moge de gave van uw Heilige Geest ons in staat stellen

om uw aanwezigheid te herkennen in onze zusters en broeders.

Dat we van elkaar mogen houden met dezelfde onvoorwaardelijke liefde
waarmee U van ons houdt.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—> groeiin liefde voor onze naasten, in onze wereldwijde kerk
en onze woonplaats.

—> de mensen met wie je moeite of ruzie hebt.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Dinsdag 23 januari

Heer, open ons hart

voor hen die we niet zien

Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus:
‘Wie is mijn naaste?’ (Lucas 10 vers 29)

Overdenken
Romeinen 13 vers 8-10 en Psalm 119 vers 57-63

De wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen, in de hoop dat de naaste die hij
moet liefhebben iemand is van zijn eigen geloof en volk. Dit is een natuurlijk,
menselijk instinct. Wanneer we mensen bij ons thuis uitnodigen, zijn dat vaak
mensen die onze sociale status, onze kijk op het leven en onze waarden delen.
Er is eveneens een menselijk instinct om de voorkeur te geven aan vertrouwde
plaatsen. Dit geldt ook voor onze kerkelijke gemeenschappen. Maar Jezus
neemt de wetgeleerde en zijn bredere publiek mee naar hun eigen traditie,
door hen te herinneren aan de verplichting om iedereen welkom te heten en
lief te hebben, ongeacht religie, cultuur of sociale status.

In de Bijbel lezen we dat het niet bijzonder is om mensen lief te hebben die op
onszelf lijken. Jezus stuurt ons in de richting van een radicale visie op wat het
betekent om mens te zijn. Uit het verhaal dat Jezus vertelt, wordt duidelijk wat
Hij verlangt: dat we ons hart wijd openstellen en Hem navolgen door anderen
lief te hebben zoals Hij ons liefheeft. In feite beantwoordt Jezus de vraag van de
wetgeleerde met een andere vraag. Het is niet ‘wie is mijn naaste?, maar ‘'wie is
de naaste geworden van het slachtoffer?’
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Onze tijden van onzekerheid en angst confronteren ons met een realiteit
waarin wantrouwen en onzekerheid op de voorgrond treden in relaties. Dit is
de uitdaging van de gelijkenis van vandaag: voor wie ben ik een naaste?

Bidden

Gebed

God van liefde,

die liefde in onze harten schrijft,

geef ons de moed om verder te kijken dan onszelf
en de naaste te zien in hen die anders zijn dan wij,
zodat we Jezus Christus echt kunnen navolgen,
onze broer en onze vriend,

die Heer is, voor eeuwig en altijd.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—= mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging vervolgd of
achtergesteld worden. Dat zij gezien en gehoord worden.

— initiatieven die gericht zijn op het delen van Gods liefde met mensen
die Hem nog niet kennen.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Woensdag 24 januari

Heer, help ons

om ons nooit af te keren
van mensen in nood

Toen hij het slachtoffer zag liggen,
liep hij met een boog om hem heen.
(Lucas 10 vers 31)

Overdenken
Jesaja 58 vers 6-9a en Psalm 34 vers 15-22

De priester en Leviet die met een boog om het slachtoffer heen liepen, kunnen
goede religieuze redenen hebben gehad om niet te helpen. Misschien waren
ze op weg om bepaalde religieuze rituelen uit te voeren en liepen ze het risico
om ritueel onrein te worden als de man dood zou blijken te zijn. Toch is Jezus
bij veel gelegenheden kritisch over religieus leiderschap dat de regels van de
religie boven de verplichting plaatst om altijd goed te doen.

De opening van het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelt ons hoe een
wetgeleerde zichzelf wilde rechtvaardigen. Ook de priester en de Leviet in de
gelijkenis vonden dat hun gedrag terecht was. Durven we als christenen verder
te gaan dan wat gebruikelijk is? Doordat onze manier van kijken gevormd is
door wat we gewend zijn in onze eigen kerken en cultuur, zien we niet wat
zussen en broers uit andere kerkelijke tradities van Gods liefde laten zien.
Wanneer we onze ogen voor hen openen, komen we dichter bij elkaar en raken
we dieper met elkaar verbonden.

Deze gelijkenis van Jezus daagt ons niet alleen uit om goed te doen, maar om
breder te kijken. We leren wat goed en heilig is niet alleen van degenen die op
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dezelfde manier geloven of naar de wereld kijken zoals wij, maar vaak ook van
degenen die anders zijn dan wij. De barmhartige Samaritaan is vaak degene van
wie we het niet verwachten.

Bidden

Gebed

Heer Jezus Christus,

als we met U op weg zijn naar eenheid
mogen onze ogen dan niet wegkijken
maar wijd openstaan voor de wereld.

En als we door het leven reizen

mogen we dan stoppen en de helpende hand bieden
om gewonden te verbinden

en zo uw aanwezigheid in hen te ervaren:
U die leeft en heerst voor eeuwig en altijd.
Amen.

Bid vandaag ook voor...

— geloofsgemeenschappen en organisaties die zich dichtbij en ver weg inzetten
om naast mensen te staan die leven in armoede of moeite hebben om rond

te komen. Dat hun steun vrijheid brengt.
—> goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor

sociale en ecologische gerechtigheid. Dat zij in hun eenheid mogen getuigen

van Christus.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Donderdag 25 januari

Heer, help ons
de wonden te zien en hoop te geven

Hij ging naar de gewonde man toe,
goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.
(Lucas 10 vers 34a)

Overdenken
Joél 2 vers 23-27 en Psalm 104 vers 14-15, 27-30

De barmhartige Samaritaan deed wat hij kon uit zijn eigen middelen: hij goot
wijn en olie over de wonden van de man, verbond deze, en zette hem op zijn
eigen dier. Hij ging nog verder door te beloven voor zijn verzorging te betalen.
Als we de wereld door de ogen van de Samaritaan zien, kan elke situatie een
kans zijn om mensen in nood te helpen. Dit is waar liefde tot uitdrukking komt.
Het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan motiveert ons om ons af te
vragen hoe we op onze naaste moeten reageren. De Samaritaan gaf wijn en
olie, hielp bij het herstel van de man en gaf hem hoop. Wat kunnen wij geven,
zodat we deel kunnen uitmaken van Gods werk om een gebroken wereld te
helen?

Deze gebrokenheid toont zich in onze wereld in onzekerheid, angst,
wantrouwen en verdeeldheid. Beschamend genoeg bestaat deze verdeeldheid
ook tussen christenen. Hoewel we sacramenten, rituelen of gebeden van
genezing, verzoening en troost vaak vieren met gebruik van olie en wijn, blijven
we volharden in een verdeeldheid die het Lichaam van Christus verwondt.
Maar als we genezen van onze christelijke verdeeldheid, draagt dat ook bij aan
de genezing van landen wereldwijd.

Week van gebed voor eenheid



Bidden

Gebed

Barmbhartige God,

U die de bron bent van alle liefde en goedheid,

stel ons in staat om de noden van onze naaste te zien.

Laat ons zien hoe we kunnen bijdragen aan genezing.

Verander ons, zodat we al onze broeders en zusters kunnen liefhebben.
Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen,

zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van vrede voor iedereen
en aan het herstel van mensen.

Dank U voor het vernieuwen van uw schepping

en dat U ons leidt naar een toekomst vol hoop:

U die de Heer van ieder mens bent,

gisteren, vandaag en voor altijd.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—> mensen die werken in de zorg. Dat zij brengers van hoop mogen zijn
en zich daarin gesteund weten door Gods Geest.

—= mensen die verwond zijn als gevolg van verdeeldheid in de kerk.
Dat er erkenning mag komen voor hun pijn en dat hun wonden
mogen genezen.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Vrijdag 26 januari

Heer, maak van onze kerken

schuilplaatsen die mensen in nood
verwelkomen

Dag 6

Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement,
waar hij voor hem zorgde. (Lucas 10 vers 34b)

@ Overdenken

Genesis 18 vers 4-5 en Psalm 5 vers 11-12

De man die in de handen van rovers viel, werd verzorgd door een Samaritaan.
De Samaritaan zag iemand in nood en bracht hem naar een herberg
(logement). ‘De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei:
“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis
vergoeden." (Lucas 10 vers 35).

In elke menselijke samenleving zijn gastvrijheid en solidariteit essentieel. Ze
vereisen het verwelkomen van vreemdelingen, migranten en thuislozen. Maar
wanneer we geconfronteerd worden met onveiligheid, wantrouwen en geweld,
hebben we de neiging om onze naasten te wantrouwen.

Gastvrijheid is een belangrijk getuigenis van het evangelie, vooral daar waar
meerdere religies en culturen naast elkaar leven. Het verwelkomen van ‘de
ander’, en op onze beurt verwelkomd worden, is de kern van het gesprek over
eenheid van kerken en christenen. Wij christenen worden uitgedaagd om van
onze kerken schuilplaatsen te maken waar onze naasten Christus kunnen
vinden. Deze vorm van gastvrijheid is een teken van de liefde van onze kerken
voor elkaar en voor allen.
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Wanneer wij als volgelingen van Christus onze eigen tradities en gebruiken
overstijgen en ervoor kiezen om gastvrijheid te beoefenen, veranderen we

van vreemden in naasten.

Bidden

Gebed

Vader van liefde,

in de herbergier hebt u ons de betekenis van gastvrijheid laten zien
door zijn zorg voor de gewonde medemens.

Help ons een gemeenschap te worden

die mensen verwelkomt die zich verlaten en verloren voelen;
een gemeenschap die een huis vormt waar iedereen welkom is.
Mogen we dichter bij elkaar komen

als we de wereld uw onvoorwaardelijke liefde aanbieden.

Dit bidden we in de eenheid van de Heilige Geest.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—> migranten, vreemdelingen en thuislozen. Dat ze een plaats vinden
waar ze welkom zijn en Christus kunnen ontmoeten.

—> mensen die (wereldwijd) lijden onder de gevolgen van oorlog,
geweld en ruzie.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf



Zaterdag 27 januari

Heer, laat ons zien
hoe we op onze naaste kunnen reageren

Jezus zei: 'Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden?"
(Lucas 10 vers 34)

@ Overdenken

Filippenzen 2 vers 1-5 en Psalm 10 vers 17-18

Aan het einde van de gelijkenis vroeg Jezus aan de wetgeleerde: ‘Wie van deze
drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' De
wetgeleerde antwoordde: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.'
Hij zegt niet ‘de Samaritaan’ en we kunnen ons voorstellen dat de vijandigheid
tussen Samaritanen en Joden het moeilijk maakte om dat antwoord toe te
geven.

We ontdekken vaak dat de meest onverwachte mensen onze naasten zijn, zelfs
mensen van wie we de naam of afkomst moeilijk kunnen uitspreken. In de
wereld van vandaag, waar gepolariseerde politiek mensen met verschillende
religieuze achtergronden vaak tegen elkaar opzet, daagt Jezus ons met

deze gelijkenis uit om het belang te zien van onze roeping om grenzen en
scheidingsmuren te overschrijden.

Net als de wetgeleerde worden ook wij uitgedaagd om na te denken over hoe

we ons leven leiden. Niet alleen in termen van of we goed doen of niet, maar
ook of we, net als de priester en de Leviet, nalaten om barmhartig te handelen.
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Bidden

Gebed

Heilige God,

uw zoon Jezus Christus kwam onder ons

om ons de weg van medeleven te tonen.

Help ons door uw Geest om zijn voorbeeld te volgen,
om in de behoeften van al uw kinderen te voorzien,
en zo een verenigd christelijk getuigenis te zijn

van uw wegen van liefde en barmhartigheid.

Dat bidden wij in Jezus’ naam.

Amen.

Bid vandaag ook voor...
—> mensen die te maken hebben met sociale of fysieke beperkingen,

dat zij zich volwaardig onderdeel weten van de kerk en samenleving.

— politici en politieke partijen, dat zij samenwerking zoeken om
het gezamenlijk belang van ons land en de wereld te dienen.

Eigen gedachten

Heb God lief en je naaste als jezelf

21



22

Zondag 28 januari

Heer, mogen onze

gemeenschappen een teken zijn
van uw koninkrijk

Jezus zei: ‘Doet u dan voortaan net zo’
(Lucas 10 vers 37)

Overdenken
Romeinen 12 vers 9-13 en Psalm 41 vers 1-2

Door deze woorden ‘Doet u dan voortaan net zo' geeft Jezus ieder van ons,

en elk van onze kerken, de opdracht om zijn gebod om lief te hebben voor te
leven. Geinspireerd door de Heilige Geest worden wij uitgezonden om zoals
Jezus te zijn, en met mededogen en barmhartigheid de hand te reiken aan de
lijdende mensheid. Net zoals de barmhartige Samaritaan de gewonde man niet
links liet liggen, kunnen wij ervoor kiezen om mensen die anders zijn niet af te
wijzen. Laten we in plaats daarvan werken aan een cultuur van nabijheid en
bereidheid om elkaar te dienen.

Hoe werkt de uitnodiging van Jezus om ‘voortaan net zo te doen’ uit in mijn
eigen leven? Wat betekent deze oproep van Christus voor mijn relaties met
leden van andere geloofsgemeenschappen? Hoe kunnen wij samen ruimhartig
getuigen van Gods liefde? Als ‘gezanten van Christus’ (2 Korintiérs 5 vers 20) zijn
wij geroepen om ons te verzoenen met God en met elkaar. Zodat er een diepe
verbondenheid kan groeien in onze kerken en in gebieden waar conflicten
tussen gemeenschappen hoog oplopen, zoals in de regio van de Sahel (zie
toelichting, pagina 5 - 7).
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Naarmate wederzijds vertrouwen toeneemt, zullen we meer bereid zijn om
onze wonden te tonen, ook de wonden die zijn ontstaan in relatie met de kerk.
Zo kan de liefde van Christus ons bezoeken en genezen door elkaars liefde

en zorg. Samen streven naar christelijke eenheid helpt om relaties weer op te
bouwen, waardoor geweld plaats kan maken voor solidariteit en vrede.

Bidden

Gebed

Hemelse Vader,

wij danken U voor de gave van de Heilige Geest, de schenker van leven,
die ons meer opent voor elkaar,

die conflicten oplost en onze verbondenheid versterkt.

Mogen we groeien in wederzijdse genegenheid

en in het verlangen om de boodschap van het evangelie trouw te verkondigen,
opdat de wereld in eenheid kan samenkomen

en de Vredevorst verwelkomen.

Dit bidden wij door Christus onze Heer.

Amen.

Bid vandaag ook voor...

—> onze leiders in de kerk, dat zij actief mensen samenbrengen
en werken aan eenheid.

—> een cultuur in onze kerken waarin ruimte is voor kwetsbaarheid
en waarin we eerlijk zowel pijn als passie delen.

— vrede in conflictgebieden, zoals onder andere in de Sahel, Oekraine
en het Midden-Oosten.

Eigen gedachten
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Over de Week van gebed
voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terug-
kerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden.
Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en

met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door
de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Meedoen aan de Week van gebed voor eenheid

Er zijn diverse manieren waarop u aan de gebedsweek kunt meedoen:

—> Organiseer of bezoek een (interkerkelijke) viering die in het teken staat
van de Week van gebed voor eenheid

—> Organiseer of bezoek een van de (dagelijkse) gebedsbijeenkomsten in
de eigen wijk. Bekijk de mogelijkheden en tips op weekvangebed.nl

—> Bid zelf dagelijks mee aan de hand van dit boekje, de uitgaven voor

kinderen en jongeren en via diverse media.

Meer materialen
In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door MissieNederland,

de Raad van Kerken en SKIN. Samen bieden we materialen om te
gebruiken bij de gebedsweek. Zo ontwikkelen we in samenwerking
met diverse andere kerkelijke organisaties een kinderwerkpakket en
kindergebedsboekje, en is er digitaal materiaal voor tieners. Verder
is er aanvullend materiaal om te gebruiken bij de oecumenische viering
of dagelijkse gebedsbijeenkomsten. Via weekvangebed.nl kunt u
deze materialen downloaden. Op deze website zijn ook promotie- en

uitdeelmaterialen te bestellen en/of te downloaden.

Maak de Week van gebed mede mogelijk
Bent u positief over de Week van gebed voor eenheid en wilt
u eraan bijdragen? Maak dan een gift over en/of houd een
collecte. Kijk ook hiervoor op weekvangebed.nl

weekvan
gebed.nl




